Pty Welkom!
~ Een welkomstpagina voor bezoekers uit Nederland

Onze excuses dat deze pagina is geschreven met behulp van een vertaalprogramma — we werken
eraan om deze zo snel mogelijk te vervangen door een door mensen gemaakte vertaling!

Welkom om met ons te komen bidden

Christ Church is een van de 35 parochies en meer dan 70 kerken in Frankrijk van het bisdom van de
Church of England in Europa. Anglicanen zijn sinds 1585 aanwezig in Nederland: vandaag de dag
hebben we 17 parochies in Nederland. We maken allemaal deel uit van de wereldwijde
Anglicaanse Gemeenschap, die 85 miljoen leden telt. Hier en in Nederland onderhouden we
vriendschappelijke betrekkingen met rooms-katholieken en de belangrijkste protestantse kerken.
We verwelkomen leden van andere christelijke gemeenschappen om met ons te komen bidden en
nodigen alle christenen uit om deel te nemen aan de sacramenten.

Op zondag vieren we de eucharistie (heilige communie) of het gebed van de kerk (ochtend of
avond) in het Engels: de eredienst is liturgisch en gemakkelijk te volgen. We bieden
bijbelgebaseerde en relevante prediking, en er is een sterke traditie van zingen. Elke dienst duurt
ongeveer een uur, en daarna bieden we een drankje aan en is er tijd om andere leden te
ontmoeten. Bij de meeste diensten zijn er Engelssprekenden en Franstaligen aanwezig, die graag
een praatje maken en vragen beantwoorden.

Welkom om u bij ons aan te sluiten

Het lidmaatschap van onze kerken staat open voor iedereen, ongeacht hun spirituele achtergrond.
Het is niet nodig om uw eigen christelijke traditie te verlaten om een actief lid van onze gemeente
te worden, maar als u wel anglicaans christen wilt worden, verwelkomen en ondersteunen wij u
graag. Om meer te weten te komen over onze geloofsovertuiging en onze geschiedenis kunt u
beginnen met het boekje ‘Wie zijn de anglicanen?’, geschreven door onze pastoor. U vindt dit
boekje op de website onder de rubriek ‘Being an Anglican Christian’ (Anglicaans christen zijn).

Onze kerkgemeenschap bestaat uit mensen met verschillende christelijke achtergronden: rooms-
katholieken, anglicanen (niet alleen leden van de Church of England!), leden van het Leger des
Heils, methodisten, baptisten, leden van de United Reformed Church en presbyterianen
(calvinisten). We verwelkomen mensen ‘zoals ze zijn’, respecteren hun spirituele achtergrond en
ervaringen, en erkennen dat we een thuis bieden aan mensen met uiteenlopende opvattingen
over verschillende kwesties! Ons doel is om elkaar te helpen groeien in het geloof en samen te
werken om ‘het lichaam van Christus op te bouwen’ (Ef. 4:12).

Neem een kijkje op deze website — die gemakkelijk te vertalen is met een online app — en bekijk
vooral de pagina ‘Kerkleven en activiteiten’ om een indruk te krijgen van onze kerk en wat we te
bieden hebben. Kom ons ontmoeten, kom met ons aanbidden en stel ons vragen! En als u het leuk
vindt wat u ziet, vergeet dan niet om het aan anderen te vertellen!

Doneren aan Christ Church

Kerken in Frankrijk zijn zelfvoorzienend. Als u blij bent dat we er zijn, steun Christ Church dan
alstublieft met uw donaties en op andere manieren. We moedigen leden aan om regelmatig te
doneren en we hopen dat mensen gul zullen geven. Zie de pagina ‘Regelmatige donaties en giften’
voor meer informatie.



Welcome to worship with us

Christ Church one of the 35 parishes and 70+ churches in France of the Church of England Diocese
in Europe. Anglicans have been present in the Netherlands since 1585: today we have 17 parishes
in the Netherlands. and we are all part the 85 million member world-wide Anglican Communion.
Here and in the Netherlands we enjoy friendly relations with Roman Catholics and the main
Protestant churches.We welcome members of other Christian communions to worship with us, and
invite any Christian to share in the sacraments.

On Sundays we celebrate Eucharist (Holy Communion) or the Prayer of the Church (morning or
evening) in English: worship is liturgical, and easy to follow. We offer Bible-based and relevant
preaching, and there is a strong tradition of singing. Each service lasts about an hour, and
afterwards we offer refreshments and time to meet other members. We have English speakers and
French-speakers at most services, and are happy to chat and to answer any questions.

Welcome to join us

Membership of our churches is open to all regardless of spiritual background. It is not necessary to
leave your own Christian tradition to become an active member of our congregation — but if you
do wish to become an Anglican Christian we will welcome and support you. To find out about our
beliefs and our history please start with the booklet 'Who are the Anglicans?' written by our parish
priest: you can find this in the website section 'Being an Anglican Christian '.

Our church family here includes people many Christian backgrounds: from Roman Catholic,
Anglican Communion (not just Church of England!), Salvation Army, Methodist, Baptist, United
Reformed and Presbyterian (Calvinist). We welcome people 'as they are', respect people's spiritual
roots and experience, and recognize that we offer a home for people who hold a whole range of
views on various issues! Our aim is to help each other to grow in faith, and to work together to
'build up the Body of Christ' (Eph 4: 12)

Take a look round this website - which translates easily using an online app - especially the page
headed 'Church life and activities', to get a flavour of our church and what we offer. Come and
meet us, worship with us, and ask us questions! And if you like what you find, don't forget to tell
others!

Giving to Christ Church

Church in France are self-financing. If you are glad we are here, please support Christ Church with
your giving as well as in other ways. We encourage members to give regularly, and we hope people
will give generously. See the page headed 'Regular giving and donations' for further information.



